
 

 
 

  

 

 

 

Beste ouders 

 

Daar gaat 2022… 

 

Een jaar waarin we genoten van alle kleine dingen. 

Een jaar waarin we tijd te kort hadden. 

Een jaar om te beseffen wat een leuke collega’s we hebben. 

Een jaar om dankbaar te zijn voor de goede werking van ons oudercomité. 

Een jaar om dankbaar te zijn voor de steun die we kregen van alle ouders. 

En vooral een jaar om dankbaar te zijn van de vriendschap die we van alle 

kinderen krijgen. 

 

Kortom een geweldig jaar dat we afsloten met een sfeervol Winterdorp!  

 

We kijken al uit naar meer van dit allemaal in 2023!  

 

Ik wens iedereen een gezond en fijn 2023! Veel geluk in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groeten 

Isabelle de Kriek 
 
 



 

Hallo, wij zijn: Alicia, Belle, Griet 

en Lobke, de reporters van de 

nieuwsbrief van december. 

Bij ons is de Sint op 2 december 

gekomen met de ijskar. Griet 

mocht de mijter van de Sint 

even opzetten. Er waren toffe 

cadeautjes. 

 

 

 

In de namidag keken we naar Clown 

Rocky .(Het was heel grappig!) We 

waren nieuwsgierig wat de kinderen 

van de verschillende leerjaren wilden 

van speelgoed voor thuis.  

Het eerste leerjaar wou vooral auto ‘s. 

Het 4de  strips. Het 5de Pokémon. En 

het 6de voetbal materiaal. 

Dit soort speelgoed stond op hun top 1. Van enkele klassen wisten we 

het niet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N6b 



Griet zit in de leerlingenraad. Dit jaar hebben we beslist om een 

ontleenklas te maken. 

De klas heeft veel succes. Je kan er ballen, springtouwen, springballen 

en heel wat spelletjes ontlenen. Er is een boekenhoek. 
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Tijdens de taalles heeft Belle een spannend verhaal geschreven. 

 

Er is een dief ontsnapt in Nevele. Iedereen in het dorp is in paniek. Het 

nieuws staat overal in de krant. Iedereen loopt  vol schrik over straat. 

Niemand voelt zich nog ergens veilig. De volgende dag. 

Onze juf geeft gewoon les zoals altijd. 

Het is speeltijd om 14:05. Maar de juf vindt haar sleutels niet om haar 

klas te sluiten. Ze vraagt de sleutels aan een andere juf. De klas is op slot 

en we krijgen 20 min speeltijd. De tablets liggen nog in de klas. De dief 

grijpt zijn kans. Hij pakt de gestolen sleutels uit zijn tas en gaat onze klas 

binnen. Hij zoekt en zoekt en zoekt naar de sleutels van de tablet kist. 

Hij vindt ze niet. MAAR... 

Dan vindt hij ze en neemt de tablets en vlucht zo snel als hij kan. Maar 

het is te laat, de politie staat  voor de poort. Hij is gesnapt. Hij wordt 

opgepakt terwijl de kinderen kijken. De tablets worden teruggelegd en 

hij gaat de bak weer in. EINDE   

Vond je het verhaal leuk ? 

 

Wist je dat? 
Er is een kerstelfje verstopt in de nieuwsbrief.  

1. Zoek het kerstelfje.  

2. Vind je het elfje? 

3. Schrijf de juiste klas op waar ze te vinden is. 

4. Breng het naar de reporters van 6b we zijn niet aan zee :)  

5. Er staat je een hele leuke verrassing te wachten. Er zijn 5 winnaars. 

Zoek maar goed!! 
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Nieuwsbrief vijfde leerjaar ‘Kerst’ 

 

De voorbije weken leerden we in het vijfde leerjaar 

opnieuw heel wat over ‘Kunst’. We leerden werken in de 

stijl van Herman Brood. Brood schilderde wel eens 

geblinddoekt met een oogmasker op. We kropen als het 

ware in zijn hoofd en kregen de mooiste resultaten. Dat 

we met z’n allen de speeltijden te kort vinden zal jullie niet 

verbazen. We namen dit jaar deel aan Whizzkids. Beide 

klassen behaalden al een eerste mooi resultaat. In 

groepjes werkten we samen de opdrachten uit. Dit jaar 

leren we ook ‘Frans’. Het wordt steeds moeilijker en 

moeilijker. We mogen het zeker niet onderschatten. Voor 

het onderdeel ‘Meetkunde en Metend Rekenen’ werken 

we één keer per maand opdrachten -in en rondom de 

school- uit. Wat een mooie presentatie van de twee 

meisjes kregen we de voorbije maand te zien. Sama en 

Salwa vertelden verhalen over hun geboorteland Syrië. 

We werden er met z’n allen heel stil van. Iedereen van 

de beide klassen gaf een mooie boekpresentatie. De 

leeshonger in het vijfde leerjaar is duidelijk nog niet 

gestild. Elke woensdag is er ‘Rots en Water’. In dat kort 

moment proberen we ons lichaam en onze geest onder 

controle te houden wat prima van pas komt in een 

conflictsituatie. 

 

Eda, Laïs, Tuur en Brune. 
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Het vierde leerjaar heeft heel wat uitgespookt de voorbije periode: 

 

Ons monster (zie vorige nieuwsbrief) kreeg een leven. We vertelden 

over het leven van ons monster aan de rest van de klas. De klas moest 

raden over welk monster het ging. We vonden het een leuk 

raadspelletje! 

 

Actua ging ook van start! We zoeken elk om beurt een artikel op en 

vertellen het aan de klas als een echte nieuwslezer. Zeer interessant… 

 

Op een dinsdagmiddag mochten we naar ‘alles met de bal’. 
Daar speelden we allerlei spelletjes met verschillende ballen. We 

hebben goed gezweet en gespeeld! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de W.O. lessen maakten we kennis met nieuwe liedjes: de ‘112 rap’ 

en ‘ge zijt wie ge zijt’. Zoek ze maar eens op. 

 

We leerden een dagboekfragment schrijven. Sommigen houden nu 

hun eigen dagboekje bij. 

 

Tijdens de rekenlessen mogen we soms een rekenmachine gebruiken. 

N4 



Tof hé! We leerden ook al hoofdrekenen tot 100 000. We maakten kennis 

met mm en ml. Dat is heel klein of heel weinig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We namen terug deel aan de Whizzkids wedstrijd. 

Dat houdt in dat we moeilijke zoekopdrachten moeten 

maken op de computer. Dat gaat al vlot. De vorige 

ronde hadden we alles juist! We zijn nieuwsgierig naar 

het resultaat!! 

 

De Sint kwam ook bij ons langs. We moesten eerst een spel spelen om onze 

pakjes te krijgen. Gelukkig is het ons gelukt en mochten we al onze pakjes 

uitpakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neem zeker eens een kijkje op de website. Daar kun je veel foto’s 

terugvinden!  

 

Het vierde leerjaar maakte speciaal voor jullie kerstkaartjes op Canva.  

Bij deze wensen we jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
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K1b 
 

 

 

Druk, druk, druk in het tweede leerjaar : kerstboom 

versieren, knutselen en koken voor de kerstmarkt, 

nieuwjaarsbrieven schrijven en nog toetsen maken! 

 

Straks genieten van een welverdiende vakantie en 

uitkijken naar het nieuwe jaar.  

 

Aan allen de allerbeste wensen voor 2023! 
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Zie ginds komt de stoomboot 
 

Op vrijdag 2 december kwamen Sinterklaas en de 3 pieten 

met een ijsjeskar naar school. 

Je vraagt je misschien af waarom? 

Wel, de koekjespieten verwisselden suiker met zout waardoor 

heel veel koekjes echt niet lekker smaakten. Gelukkig kregen 

ze hulp van Tartiste bij het maken van nieuwe koekjes en 

mochten ze zelfs de ijskar gebruiken om naar school te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de lessen wo onderzochten we of er geen beter 

vervoersmiddel bestaat dan een stoomboot om snel heel veel 

pakjes te vervoeren. We onderzochten land-, lucht- en 

watervoertuigen en gingen zelfs op zoek in het dierenrijk. 

Besluit : alles heeft zo zijn voor- en nadelen, een keuze maken 

is echt héél moeilijk.... en die stoomboot is nog zo geen 

slechte manier van pakjes vervoeren. 

Dus handen uit de mouwen en zelf aan de slag. 

Iedereen bouwde met kosteloos materiaal en zonder 

tussenkomst van de juf een eigen boot. Deze moest getest 

worden op het water mét 2 passagiers en enkele pakjes. 

Het was een heel leerrijke activiteit met prachtige boten als 

resultaat en een klas die nog nooit zo rommelig was 😉 . 
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Het hoekenwerk sloot perfect aan bij de sint en zijn pieten. Het was als juf 

opnieuw genieten om te zien hoe enthousiast iedereen aan het werk was, 

elkaar hielp, samenwerkte of samen speelde, …. 
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DE PLUKKLAS BAKT! 

 

Iedereen lust koekjes, toch? Wij bakten koekjes uit zoutdeeg om te 

verkopen in onze winkel, die wij “KOEK-KOEK” noemden. Natuurlijk 

bakten we ook koekjes om zelf van te smullen, lekker!!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plukklas 



Wij wilden wel eens weten waar nog koekjes worden gebakken: bij de 

bakker. We gingen op bezoek bij bakker Luc waar we lekkere 

chocoladebollen (reuzenkoeken 😊) bakten. 

 
 

  

 



Maar die koekjes uit de supermarkt, waar komen die vandaan? Uit de 

koekjesfabriek. We bekeken een filmpje over hoe de koekjes worden 

gemaakt en maakten daarna onze eigen koekjesfabriek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanschouw de foto’s van de kunstenaars uit de vogeltjesklas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kleuters van de vogeltjesklas zijn op bezoek geweest naar het MUDEL in Deinze. We 

kregen een rondleiding van een echte gids in het kunstmuseum. Aan de hand van een 

koffertje vol met spullen die thuishoren in het museum leerden we wat daar allemaal te 

zien is! We mochten zelf een kijkje gaan nemen in de archieven… spannend! Zoveel 

schilderijen en kunstwerken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogeltjesklas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten in het museum ook zelf aan de slag. We moesten een kleurrijk 

schilderij natekenen.  In de klas gingen we dan aan de slag met verf. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
De Dinoklas (en de Vogeltjesklas) kregen    

onlangs het bezoek van de organisatie ‘I 

feeeeel good’.  

 

'I Feeeeel Good' wil van elke school een 

Goedgevoel school maken waar pesten zo 

veel mogelijk voorkomen wordt en het 

omgaan met (basis)gevoelens en deze leren 

(h)erkennen, gefaciliteerd wordt. Met dat 

doel voor ogen, biedt de vzw leerkrachten in 

het kleuter- en basisonderwijs, kinderen én 

ouders creatieve Goedgevoel-projecten en 

didactisch materiaal aan. 

 

Beide klassen kozen voor de voorstelling ‘Zijn zonder zorgen’ met Victor als praatmaatje.   

 

Marcel de poetsman stelt op een ludieke manier Victor de handpop voor aan de kindjes in de 

klas. Hij toont aan de hand van enkele voorbeelden hoe de kinderen in gesprek kunnen gaan 

met Victor. Victor wordt op die manier het 'praatmaatje' waarmee de kinderen hun leuke en 

minder leuke gevoelens kunnen delen. 

Zo leren de kleuters omgaan met hun (basis)gevoelens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinoklas 



 

 

 
Na lang aftellen was het eindelijk zover. Op 2 december kregen we hoog 

bezoek op onze school, Sinterklaas en zijn 3 Zwarte Pieten. Met zijn allen 

stonden we hen op te wachten op de speelplaats. Amai, wat waren we 

geschrokken, want tijdens het wachten reed de ijsjeskar van Tartiste op onze 

speelplaats. Niet te geloven wie daarin zat. Ja hoor, Sinterklaas en zijn Pieten. 

Na een uitgebreid ontvangst op de speelplaats gingen we naar de klas. In de 

loop van de voormiddag mochten we nog eens bij de Sint gaan en kregen we 

heel mooie cadeautjes voor in de klas. We stelden ook enkele vraagjes aan 

de Sint. We wouden weten wat zijn lievelingseten is of hij in een heel mooi bed 

slaapt...  

In de namiddag keken we naar clown Rocky. Clown Rocky kan echt heel goed 

toveren, we stonden nogal versteld van zijn kunsten. 2 december werd een 

ongelooflijke fantastische dag, een dag die we niet snel zullen vergeten. 

 

 
 

  

Vriendjesklas 





  



 

Toen Sinterklaas op vrijdag 2 december onze klas 

een bezoek bracht waren wij natuurlijk heel blij. 

Maar we hadden wel een hele belangrijke vraag. 

 

‘Mogen wij het paard van sinterklaas eens een 

bezoekje brengen?’ 

 

We waren natuurlijk heel nieuwsgierig naar het 

antwoord van de Sint. 

En tot grote vreugde was zijn antwoord: 

 

‘Natuurlijk mag dit. Jullie kunnen op maandag 5 

december op bezoek bij Meneer Paul. Hij vangt 

‘Slecht weer vandaag’ op als hij niet moet werken. 

Dus in de namiddag is mijn paard zeker uitgerust 

van de vorige nacht en kunnen jullie eens gaan 

kijken.’ 

 

Wij moesten daar natuurlijk niet over nadenken en 

vertrokken met toch wel een beetje schrik naar de 

stal van meneer Paul. 

 

De foto’s zeggen genoeg om te zien dat wij dit 

super vonden. 
 

 

 
  

Julesklas 



  



  



  



 

 

Activiteiten 
 

09/01 Instapdag peuters 

09/01 Zwemmen N2 & N3 

09/01 Sportsnack N1-2-3 

13/01 Nieuwjaarsfeestje kleuter & lager 

13/01 MOEV Meester op de fiets N1-2-3 

16/01 Zwemmen N2 

16/01 Sportsnack N1-2-3 

18/01 Vergadering oudercomité 

23-27/01 Fluoweek 

23/01 Zwemmen N2 

23/01 Sportsnack N1-2-3 

23/01-03/02 Stedenbandhuisje 

27/01 Attituderapport 

30/01 Zwemmen N2 

30/01 MOEV BAM N3 

30/01 Sportsnack N1-2-3 

 

01/02 Instapdag peuters 

02/02 Leietheater N1-N2 

06/02 Zwemmen N2 

06/02 Sportsnack N1-2-3 

08/02 Leietheater N5 

09/02 Doedag Erasmus Deinze N5-N6 

11/02 Opendeurdag 

13-17/02 Fluoweek 

13/02 Zwemmen N2 

13/02 Sportsnack N1-2-3 

17/02 Openklasdag Julesklas 

17/02 Carnavalstoet 

17/02 Rapport en nieuwsbrief 

20-26/02 Krokusvakantie 

27/02 Instapdag peuters 

27/02 Zwemmen K3 en N6 

27/02 Sportsnack N1-2-3 

28/02 Vergadering oudercomité 

 

 
 

 

  


